
KSK Kasterlee – White Star Schorvoort 2-0. 

KSK Kasterlee heeft in eigen huis de derby tegen White Star Schorvoort verdiend met 2-0 
gewonnen. 

De bezoekers legden in de  eerste helft vooral de nadruk  op een gesloten organisatie. 
Opvallend, want in aanloop naar de wedstrijd verklaarde de immer goedlachse en 
charmante  White Star-trainer Werner Eykens in de krant nog dat zijn ploeg “zeker niet 
zou komen parkeren”, maar in de praktijk bleek het voor Kasterlee lastig om het 
compacte blok open te breken. De kansen waren in het eerste bedrijf dan ook schaars. 
In de 40ste minuut trof Mertcan Dalli de lat met een vrije trap en even later werd een 
schot van Dennis Maes (42’) knap gered door doelman Arne Claes, die hiermee zijn 
ploeg overeind hield. 

Na de rust kwam er meer tempo in de wedstrijd, Kasteltrainer Tommy Broeckx gooide 
Jari Luysterborg erin als extra aanvaller en dat bleek een gouden ingeving. In de 50ste 
minuut raakte Sten Boonen met een scherpe voorzet de binnenkant van de verste paal. 
De jongens van ‘over de brug’ hielden stand, vooral dankzij een opnieuw uitstekend 
parerende Claes die Maes nog maar eens op een bijna-doelpunt trakteerde, maar in de 
58ste minuut moest hij zich toch gewonnen geven wanneer Luysterborg de verdiende 1-
0 binnen tikte. White Star werd daarna verplicht om hoger op het veld te spelen, maar 
dat creëerde extra ruimte voor Kasterlee. In minuut 63 krulde Dalli een hoekschop 
heerlijk scherp voor doel en sweeper Tom Valgaeren, op hoekschop altijd op het juiste 
moment op de juiste plaats, tikte de 2-0 binnen. Kasterlee had zelfs uitzicht op 3-0 via 
Neel  Geuens, maar alweer stond die dekselse Claes met een voetveeg op de juiste plek. 

Aan de overzijde kende KSKK-doelman Jef Van Baelen een rustige avond en werd hij 
nauwelijks op de proef gesteld. Dankzij deze negende opeenvolgende wedstrijd zonder 
nederlaag nestelt KSK Kasterlee zich na een toch wel moeilijke seizoensstart stevig in de 
top-5. 

Volgende week wacht de topper op het veld van Molenzonen Hallaar, mogelijk zelfs de 
allereerste confrontatie ooit tussen beide ploegen. Als dat maar geen historische thriller 
wordt… 


